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Nooit de moed opgeven
Kun je niet vliegen, loop
Kun je niet lopen, ga
Kun je niet gaan, kruip
maar nooit de moed opgeven
en immer voorwaarts streven
(Eugéne Mattelaer)

Lieve Mattelaer

Weduwe van Joost Delbeke

Geboren op 18 augustus 1938 te Oostende
en rustig ingeslapen, omringd door haar kinderen,
op 30 december 2025 in het WZC Westervier te Brugge.

Dit melden u:
Alexander (t) Delbeke,
Dirk en Patricia Verleyen - Delbeke,
Lucas Verleyen
Elisabeth Verleyen
Simon Verleyen,
Sylvia (t) Delbeke,
Alex Delbeke haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verdriet
Haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzus

Het afscheid vond plaats in besloten kring.

Oprechte dank aan de huisartsen van praktijk De Schakel
(Brugge) en alle medewerkers van WZC Westervier
voor de goede en warme zorgen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Correspondentieadres:

Familie Delbeke - Mattelaer p/a Uitvaarthuis De Grande
Moerkerkse Steenweg 191, 8310 Sint-Kruis

Online condoleren kan op www.uitvaarthuisdegrande.be

Uitvaarthuis De Grande - Brugge - 0472 82 10 72




