
Onvoorwaardelijke liefde overstijgt de dood… 
 
 

Met dank aan Familiezorg Brugge, i-Mens Brugge, A-care thuisverpleging, WZC Herdershove team Lavogne,  
Dr Els Linskens, Dr Eline Braekman en het verplegend personeel van het AZ Sint-Jan. 
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René Helsmoortel 
 

° 24-11-1940          † 26-09-2025 

Nu heb jij je ogen gesloten, 
rustig en stil, 

zoals je van ‘t leven hebt genoten. 
 
 

Véro Dehaese, zijn mantelzorgster,  
meldt u het heengaan van 

 
DE HEER 

 

René Helsmoortel 
 

Geboren te Bredene op 24 november 1940  
en overleden in het AZ Sint-Jan te Brugge op 26 september 2025 

 
Echtgenoot van wijlen Mevrouw Simonne Doom (†2016) 

 
 

We namen in intieme kring afscheid. 
Bewaar de herinneringen aan René zoals je hem hebt gekend.  

Renétje, 
In de warme lentezon van mei genoot je op mijn terras van de 
bouillabaisse.  Een jaarlijkse traditie 'want met Simonne at je dat 
ook' en bovendien is lekker eten je enige hobby.  Wandelen in de 
velden van Varsenare had je sinds corona nooit meer gedaan. 
Niets gaf toen aan dat het onze laatste keer zou zijn dat we hier samen zaten... 
 
Een maand later, naar jaarlijkse gewoonte opnieuw, asperges.  Dit keer 
op restaurant.  'Simonne at ze ook graag', zei je, net als alle 
voorgaande jaren.  Je genoot van alles, ook van de aperitief.  Want 
'dat deed Simonne niet' en met mij erbij mocht het wel.  Je koos nooit 
zelf, dat was je ding niet. 
Het was de laatste keer dat we samen aten...  met Simonne in ons 
gesprek en ons hart. 
 
Herfstzon op mijn terras, alleen met de honden.   Mijn gedachten bij 
jullie twee en onze meer dan 30-jarige vriendschap.  Simonne mis ik al 
jaren en jou nu ook al.  Het was alsof je vrijdag op me wachtte om 
afscheid te nemen.  Bedankt voor alles en voor je vertrouwen dat je me 
steeds gaf.  Bedankt dat ik je ook eens een duw mocht geven als het 
nodig was.  Ik koester Simonne en jou in mijn hart en weef jullie in 
de lagen van mijn leven. 
 
Zoeftje  


